Recensies De Drijvende Diva
“In de Japanse vijver drijft een diva, de sopraan Laura Stavinoha, die prachtig klassiek zingt op een wonderbaarlijk ‘kostuum’ van parapluutjes” … “Het geluid is perfect geregeld, het klinkt als een klok en het heeft wat weg van magisch realisme, zoals de dame over het water zweeft met behulp van haar waterlakeien.” (Den Helder Actueel)
“Vanachter een steiger drijft een wonderlijk bouwwerkje de Rijnhaven in. Het blijkt een enorme japon te zijn, gemaakt van paraplu’s. Er klinkt muziek uit de speakers op de kade, en ineens is daar een aria van Mozart. ‘Porgi amor’, uit Le nozze di Figaro. De diva drijft langs de kade, aangestuurd door twee stoere mannen in vissenpak en op de achtergrond een boot van de reddingsbrigade.”…”De diva, sopraan Laura Stavinoha, schakelt moeiteloos naar Zerlina uit Don Giovanni, ‘Batti batti o bel Masetto’”…”De tientallen mensen op de kade voor het Nieuwe Luxor, net van hun verbazing bekomen, applaudisseren voor dit hoogst ongewone recital.” (Opera Magazine)
